


Editoriaal

Het eerste, nog naamloze nummer van de nieuwste publicatie van en 
voor onze wijk is vrij goed onthaald. ‘Men vindt’ het een goed initiatief, 
‘men vindt’ het nog wat slordig gepresenteerd, ‘men vindt’ dat er zelfs 
enige politieke kleuring in te vinden was, ‘men vindt’ de layout wat 
amateuristisch... Ja, ‘men vindt’... Maar er wordt rekening gehouden 
met de suggesties : onze wijkperiodiek moet er keurig en verzorgd uitzien 
en degelijk zijn ! Anderzijds leggen we pietluttige kritiek zonder meer 
ter zijde. Onze stelregel is en blijft : geen politiek. Als we echter onze 
wijk kunnen dienen met de vinger op tere plekken te leggen, dan zullen 
we dat doen. Het zullen geen politieke standpunten zijn, maar gewoon 
oproepen voor het goed van onze wijkbewoners. De honden blaffen, 
de karavanen trekken voorbij en wij doen verder! Hoe lang? Dat hangt 
van jullie, Kiewitenaren, af. Wij rekenen erop dat de verenigingen het 
driemaandelijks tijdschrift ook echt zullen gebruiken als een praktische 
en kosteloze spreekbuis, dat jullie, Kiewitenaren, bijdragen zullen 
leveren die de goede geest in de wijk kunnen bevorderen. Op dat gebied 
zijn de eerste reacties alleszins bemoedigend. We hebben al een aantal 
bijdragen gekregen, en...

In het eerste nummer werd niet tevergeefs een oproep gedaan om een 
naam voor deze nieuwste publicatie voor Kiewit te bedenken. Hij 
leverde een negental waardevolle suggesties op. Kiezen is evenwel 
verliezen en de redactie heeft een aantal mooie namen - en één heel 
mooi omslagontwerp van Berthe Croonenberghs - niet kunnen 
weerhouden, omdat het kind nu eenmaal maar één naam kan hebben en 
de omslag ook aan technische vereisten moet voldoen. Namen als 
Klokkie (de klok als boodschapper voor Kiewit), Kiewitterke (een directe 
toepassing met de wijknaam), Hoi (met een wuivende hand als groet 
naar iédere inwoner van Kiewit), www.Kiewit.be (goede suggestie in 
dit computertijdperk), Kiewits All Inn Info (leuke woordspeling maar 
zo Engels!), Zus en Zo (wat de publicatie inderdaad wil zijn), Kièwit-o-
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-rama (toch nogal ambitieus), Het Binderke (misschien wat eenzijdig 
verbonden met de V.Z.W. Kiewit?), Maxima Quivita (heel goed 
gevonden woordspeling, maar wat moeilijk moesten wijken voor wat 
de 13-jarige Pieter van Stee als wezenlijk voor de driemaandelijkse 
publicatie achtte: ze moet alles geven wat er reilt en zeilt in Kiewit, 
zonder onderscheid van personen of verenigingen of prestaties, werkelijk 
iets voor iedereen, en daarom Kris Kras door Kiewit moet wandelen... 
Luc Swerts heeft het idee na onze vraag grafisch vorm gegeven. De 
redactie vindt het echt jammer dat ze het zeer gestileerde omslagontwerp 
van Berthe Croonenberghs gewoon om technische redenen niet de eer 
kon geven die het verdiende.

Voortaan zullen jullie bijdragen dus verschijnen in Kris Kras Kiewit. 
Jullië hebben- zelf het welzijn van dezé boreling in handen: stuur 
"bijdragen in,: stimuleer de redactieploeg ihet Suggesties, maak er echt 
iets van Kiewit van. De hele wijk'zal jullie dankbaar zijn.

Gerard Verbeek

Kris Kras Kiewit is voor de niet-in-Kiewit 
wonende Kiewitenaars te verkrijgen 
in de krantenwinkel in de Vijversstraat 
voor de prijs, van’25 frank.

Woon je te ver en ben je geïnteresseerd om Kris 
Kras Kiewit elke drie maanden in je bus te>
ontvangen : wij sturen het je op ! 

Abonnementen per post kosten 250 frank/jaar. 
Inschrijving bij de redactie : Zavelvennestraat 63 te 3500 Hasselt. 
Of telefonisch op het nummer 011/^3993.

Betalen via overschrijving : 833-5063115-70.
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Omslag, van het eerste nummer
Hoe durfden wij ? Gustaaf Leen uit de Vij versstraat 69 gaf ons uit zijn 
rijk archief met Kiewitiana zo maar een aantal foto’s inee, waar we de 
nog naamloze omslag mee opfleurden. En we vergaten heel ondankbaar 
dat ook maar even te vermelden in het colofon, zelfs maar kort te 
verwijzen naar hoe zinvol de fotograaf-schenker zijn medley had 
voorgesteld ! Hij visualiseerde er een heel stuk Kiewitse geschiedenis 
mee. Hiermee is dan ere gegeven aan wie ere toekomt.

Bovenaan kijken we van uit het westen naar de Franse Winning. Oudere 
Kiewitenaren noemen ze de boerderij van de familie Jordens en denken 
er daarbij niet meer aan dat het een zeer oude hoeve is, die dateert uit de 
tijd van de Franse Revolutie. Toen logeerden daar werklieden die de 
verharde weg van Luik naar ‘s-Hertogenbosch moesten “moderniseren”, 
geschikt maken voor troepenbewegingen.

Daarnaast ligt de Sint-Lambertuskerk. Ze werd ontworpen door 
architect Ulrix van Tongeren naar het voorbeeld van de kerk van Tervant- 
Paal. Ze werd op 19 juni 1935 gewijd.

De priester onder dat panoramisch gezicht is de eerste pastoor van de 
parochie Kiewit : priester Mathieu Reggers (geboren te Zichen-Zussen- 
Bólder op 12 juli 1891 en overleden te Kiewit op 17 oktober 1934). 
Hij was pastoor van Kiewit van 1927 tot 1934 en droeg voor een groot 
deel de bouwzorgen voor de parochiekerk.

Naast deze priester-pionier staat de afdruk van een prentbriefkaart 
die herinnert aan 15 juli 1910, toen de tsaar van Bulgarije en zijn zoon 
het vliegveld van Kiewit bezochten. Het was het eerste vliegveld in 
België. Ridder Jules de Laminne maakte er op één dag, op 22 mei 1910, 
de eerste zes vluchten in de Belgische luchtvaartgeschiedenis. De 
vluchtduur varieerde van zes tot twintig minuten en de piloot waagde 
zich zelfs honderd meter hoog en tien kilometer buiten het vliegveld ! 
De foto over de breedte beneden toont het oudste schoolgebouw, dat
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